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Een wereld vol insecten 

Lied Gezongen door

1 Duizendpoot allen

2 Warewinde Flierevlinde Zeister Vrije School 

3 Een spin Tobiasschool

4 Verdronken vlinder allen

5 Flieh flah allen

6 De bijen allen

7 I Am a poor wayfaring stranger allen

8 Big black fly Zeister Schoolvereeniging

9 Gatatumba Julianaschool

10 Hallo django allen

11 Hotaru koi Comeniusschool

12 Fryske polka allen

13 Make tume tume papa allen



1. Was ik maar een duizendpoot 
gezongen door: allen
tekst: Mary Heylema
muziek: Anne-Maartje Lemereis

Refrein:

Help! Ik heb zó veel te doen:

topo, spelling, tafeldekken,

turnen, scouting, even appen,

bed opmaken, tekenles.

Help! Mijn lijf zit vol met stress!



1. Was ik maar een duizendpoot,
was ik maar een duizendpoot.
Kon ik op mijn duizend poten
zomaar ergens heen gaan lopen.
Zonder op de tijd te letten
poot voor pootje neer gaan zetten.
Nooit meer ’s avonds vroeg naar bed,
nooit de wekker meer gezet.

Spreekkoor:
Tenen schrobben!   La-maar-zitten!
Niet zo sloffen!            La-maar-zitten!
Huiswerk leren!           Niet nodig!
Schone kleren!             Overbodig!



Refrein:

Help! Ik heb zó veel te doen:

topo, spelling, tafeldekken,

turnen, scouting, even appen,

bed opmaken, tekenles.

Help! Mijn lijf zit vol met stress!



2. Was ik maar een bidsprinkhaan,
was ik maar een bidsprinkhaan.
Kon ik me perfect verstoppen,
zo de héle wereld foppen.
Even chillen als het moet,
camoufleren kon ik goed
Weg was ik, ik ben er niet,
knappe jongen die me ziet!

Spreekkoor:
Bord leeg eten! La-maar-zitten!
Niks vergeten!           La-maar-zitten!
Hand uitsteken!         Niet nodig!
Nooit iets breken!     Overbodig!



Refrein:

Help! Ik heb zó veel te doen:

topo, spelling, tafeldekken,

turnen, scouting, even appen,

bed opmaken, tekenles.

Help! Mijn lijf zit vol met stress!



3. Was ik maar een dagpauwoog,
was ik maar een dagpauwoog.
Met een kleurig vlinderlijf
zwiereslierten laag en hoog.
Fladderen van boom naar boom.
Met mijn roltong in een bloem
at ik alle honing op.
Sliep ik buiten in een knop.

Spreekkoor:
Netjes praten! La-maar-zitten
Hond uitlaten!          La-maar-zitten!
Schoenen passen!    Niet nodig!
Handen wassen!       Overbodig!



Refrein:

Help! Ik heb zó veel te doen:

topo, spelling, tafeldekken,

turnen, scouting, even appen,

bed opmaken, tekenles.

Help! Mijn lijf zit vol met stress!



4. Maar ik ben een mensenkind
en een kind heeft fantasie!
Dus ik tel van één tot drie
en dan droom ik er op los,
dat ik duikel door de lucht
in mijn gazen vleugelvlucht,
door een bos of in een wei
zweef en leef ik vleugelvrij.



2. Warewinde Fliereflinde 
gezongen door: Zeister Vrije School

1. Laat in de avond tussen de bomen,
hoor je soms kleine stemmetjes komen.
Hoor je dat ze zingen zacht van din-din, din-din,
warewinde flierevlinde, din-din, din-din?

2. Wie woont daarboven hoog in de bomen?
Wie zingt zijn lied voor vogels die dromen?
Hoor je dat ze zingen zacht van din-din, din-din,
warewinde flierevlinde, din-din, din-din?



3. Zelfs nu er kou en sneeuw is gekomen,
blijven ze zingen hoog in de bomen.
Hoor je dat ze zingen zacht van din-din, din-din,
warewinde flierevlinde, din-din, din-din?



3. De Spin 
gezongen door: Tobiasschool

Een spin vervaardigde als handwerk
een olifant van ragfijn kantwerk.
Dat kwam natuurlijk in de krant als:
spin maakt olifant van kant.



4. Verdronken vlinder 
gezongen door: allen

1. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier
Zomaar drijven, na het vliegen in de wolken drijf je hier
Met je kleuren die vervagen
Zonder zoeken zonder vragen
Eindelijk voor altijd rusten
En de bloemen die je kuste
Geuren die je hebt geweten
Alles kan je nu vergeten
Op het water wieg je heen en weer
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier



2. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht
Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht
Wil ik sterven op het water
Maar dat is een zorg van later
Ik wil nu als vlinder vliegen
Op de bloemen, blad’ren vliegen
Maar zo hoog kan ik niet komen
Dus ik vlieg maar in mijn dromen
Altijd ben ik voor het leven op de vlucht
Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.



3. Om te leven dacht ik je zou een vlinder moeten zijn
Om te vliegen heel ver weg van alle leed en alle pijn
Maar ik heb niet langer hinder van jaloersheid op een 
vlinder
Als zelfs vlinders moeten sterven laat ik niet mijn 
vreugd bederven
Ik kan zonder vliegen leven
Wat zou ik nog langer geven
Om een vlinder die verdronken is in mij
Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn



5. Flieh – flah 
gezongen door: allen

Flieh!
Flieh – Flah
Flieh – Flah – Flo
Fiste!

Cumeladi, cumeladi, cumeladi fiste
O, no no, no no, no fiste
Ine mine, dessa mine, oe-a, poe-a, de mine
Dessa mine, salamine, oe-a, poe-a

Bi-bi-bli-ode dode
Bo bo be di-de-dade
Wa-da she di de dade
Shi en toe!



6. De bijen 
gezongen door: allen
muziek: Herman van Veen

1. Wij bijen met ons bijtjes
in zwermen en in rijtjes
wij zuigen honing uit een kelk
't is zo zoet zo zacht
't is goed voor jou
en iedereen

Wij bijen met ons bijtjes
in zwermen en in rijtjes
wij zuigen honing uit een kelk
't is zo zoet zo zacht
't is goed voor jou
en iedereen



refrein:
maar als je op me stapt
of met een vliegenmepper klapt
dan prik ik je in je neus of in je bil
een dikke bult
je eigen schuld
en als het moet
prik ik zelfs in je voet

ja als je op me stapt
of met een vliegenmepper klapt
dan prik ik je een bolle wang
een dikke neus
een grote bult
je eigen schuld
en als het moet
prik ik je in je bil



2. Wij bijen met ons bijtjes
in zwermen en in rijtjes
wij zuigen honing uit een kelk
't is zo zoets zo zacht
‘t is goed voor jou
en iedereen

Wij bijen met ons bijtjes
in zwermen en in rijtjes
wij zuigen honing uit een kelk
't is zo zoets zo zacht
't is goed voor jou
en iedereen



refrein (2x): 
maar als je op me stapt
of met een vliegenmepper klapt
dan prik ik je in je neus of in je bil
een dikke bult
je eigen schuld
en als het moet
prik ik zelfs in je voet

ja als je op me stapt
of met een vliegenmepper klapt
dan prik ik je een bolle wang
een dikke neus
een grote bult
je eigen schuld
en als het moet
prik ik je in je bil



7. I am a poor wayfaring stranger 
gezongen door: allen

1. I am a poor wayfaring stranger
A travellin' through this world of woe
Yet there's no sickness, toil, or danger
In that bright world to which I go

refrein:
I'm going home, to see my Father
I'm going there, no more to roam
I'm just agoing over Jordan
I'm just agoing over home



2. I am a poor wayfaring stranger
A travellin' through this world of woe
Yet there's no sickness, toil, or danger
In that bright world to which I go

refrein:
I'm going home, to see my Mother
I'm going there, no more to roam
I'm just agoing over Jordan
I'm just agoing over home



8. Big black fly 
gezongen door:  Zeister Schoolvereeniging

It was an endless fight 
in the middle of the night; 
a big black fly with an awful sound 
was flying around and around around;
came close to my nose, 
to my head, drove me mad. 
I tried to kill, but it's flying still; 
so owing to this fight I didn't sleep tonight.



9. Gatatumba 
gezongen door:  Julianaschool

Gatatumba, tumba, tumba
Con panderas y sonajas,
Gatatumba, tumba, tumba,
No te metas en las pajas,
Gatatumba, tumba, tumba,
Toca el pito y el rabel,
Gatatumba, tumba, tumba,
Tamboril y cascabel.



10. Hallo django 
gezongen door:  allen

dum de dum de dum dedumdedumde
dum de dum de dum dedumdedumde
dum de dum de dum dedumdedumde 
dap dap dap dap dauw auw auw auw

sjubi duwa, sjubi duwap da da da
sjubi duwa, sjubi duwap da da da
sjubi dubi du a, sjubi dubi da
dap dap dap dap dauw auw auw auw



Dum sjuwi da, sjubi dubi duwap
Dum sjuwi da, sjubi dubi duwap
sjubi dubi du a, sjubi dubi da
dap dap dap dap dauw auw auw auw



11. Hotaru koi 
gezongen door:  Comeniusschool

Ho, ho, hotaru koi
Atchi no mizu wa nigai zo
Kotchi no mizu wa amai zo

Ho, ho, hotaru koi



12. Fryske Polska 
gezongen door:  allen

1. Jakob danste over straat
een vreemdeling sprong daar tevoorschijn
‘Vreemdeling’ zo vroeg hij ‘geef me raad

Wat zou er vlijtiger dan een vlieg zijn?’
‘Vlijtiger dan een vlieg’ zo zei hij
Vlijtiger kan alleen de bij maar zijn.
Vlijtiger dan een vlieg’ zo zei hij
‘Vlijtiger kan alleen de bij zijn.’



2. Jakob danste over straat
een vreemdeling sprong daar tevoorschijn
‘Vreemdeling’ zo vroeg hij ‘geef me raad

Wat zou er zachter dan een rups zijn?’
‘Zachter dan een rups’ zo zei hij
Zachter kan alleen een vlinder zijn.
Zachter dan een rups’ zo zei hij
‘Zachter kan alleen een vlinder zijn. 



13. Make tume tume papa 
gezongen door:  allen

Make tume tume papa
Make tume tume pa

Make tume tume papa
Make tume tume pa

Tutu é tutu é papa
Tutu é tutu é pa
Tutu é tutu é papa
Tutu é tutu é pa

I ene, i ene
I ene, i a
I ene, i ene
I ene, i a.




